Millenhoff, Sagen..., 1845,

An den Marienkiafer.

Marspdert (Markpdert), fleeg in Himmel!
Bring' my'n Sack voll Kringeln,

My een, dy een,
Alle liutten Engeln een,

(Aus Plén.)




